Open brief aan de gemeenteraad van Alblasserdam
Mr. Bastiana Bouman - Vos

1. Hoezo? geen weg van de A15 richting Nieuw Lekkerland door de westpunt van de
Alblasserwaard?

Rijdend op de e-bike door de Alblasserwaard in de vrije tijd als vrije ongebonden burger van
de gemeente Alblasserdam na de pensionering valt het op dat de Alblasserwaard is vol
gelegd met ruilverkaveling wegen en niet zo’n beetje. Met vaak mega lelijke industriéle
stallen, waar de honden zich dood tegen blaffen, zo lelijk. Van protest tegen de aanleg ervan
heb ik niet gehoord of gelezen.

Ik ben dijkbewoner, geboren en getogen en was gemeenteambtenaar bij Alblasserdam.
Vanaf 2006 tot mijn pensioen eind 2012 ben ik bij de gemeente Alblasserdam projectleider
dijklint geweest. Dat plan omvatte ook een onderzoek naar de aanleg van een alternaieve
ontsluiting langs Alblasserdam direct vanaf de A15 rechtstreeks naar Nieuw Lekkerland door
de uiterste westpunt van de Alblasserwaard.

De gemeenteraad van Alblasserdam wil / wilde dat niet uiteindelijk. Tot grote verbazing van
mijn broers bijvoorbeeld, ook geboren en getogen Alblasserdammers, die hier allang niet
meer wonen.

In tegenstelling tot de gemeente willen de dijkbewoners, vertegenwoordigd door de
dijkgroep die weg wel. Ze zien hem als de definitieve oplossing van de verkeersgebonden
problemen op de dijk In de spits levert zo’n alternatieve ontsluiting een
verkeersvermindering van 50% op! Dat is niet niks.

Het is toch vreemd dat al die wegen voor de boeren in de waard er zonder slag of stoot
komen en dat burgers zich uit de naad moeten vechten om er ook een te krijgen.

Wel niks zijn echter de tot nu toe aangevoerde en gehanteerde argumenten.

® De waard is een natuurgebied
® Eris een stiltegebied

De waard is een natuurgebied?

Er wordt gezegd dat de waard een natuurgebied is. Dat zou ik niet durven zeggen. Dat kan je
tegenwoordig beter van de grote stad zeggen. De biodiversiteit in de grote steden is
tegenwoordig groter dan in de waard. De waard is eerder te kenmerken als een weliswaar
groen, maar agrarisch industrieterrein, dat zich bezig houdt met mechanische
voederwinning, met zeer zware landbouwmachines. Daardoor moet het grondwaterpeil
steeds worden aangepast, met vaak nare gevolgen voor de huizen van burgers, die voor hun



palen meer gediend zijn met een hoger peil. Aangezien veen geen spons is, leidt dat weer
toch giga bodemdaling. Mijn zeer gewaardeerde collega Jan de Bruijn heeft me daar eens
een sterk voorbeeld van laten zien, toen we terugkwamen van een cursus waterbeheer van
het Waterschap in Giessenburg.

Biodiversiteit? Ho maar en de weidevogelstand loopt steeds verder terug. De natuur- en
vogelwacht, waar ik altijd al lid van ben, doet ongetwijfeld zijn best, maar dat levert een
dooie mus, wat zeg ik, vertrekkende weidevogels op. Het weidevogelbeheer kost handen
met geld en heel veel moeite van bevlogen vrijwilligers, maar het is geen succes. De grutto-
en de leeuwerikstand lopen sterk terug, omdat de broedsels worden vernietigd tijdens de
mechanische voederwinning door de agrarische ondernemers. lk ben het laatste blad van de
N&VW kwijt, dus ik heb het even niet paraat. Mooie bloemenranden langs de weilanden
dan, op de plekken langs de weilanden die onbebouwd blijven en worden ingezaaid met
wilde planten? Ik zie ze niet. Dat kost blijkbaar teveel geld. Er moet ten slotte productie
worden gedraaid.

In plaats daarvan wordt er steeds meer mais ingezaaid. Daar heb ik een hekel aan. Het tast
de weidsheid van de waard aan. Je fietst tussen muren door.

Er is een stiltegebied

Er is inderdaad een stiltegebied. Dat is eerder een voordeel dan een nadeel. Het is echt niet
zo dat er in een stiltegebied geen weg geprojecteerd en aangelegd mag worden. Omdat er
een stilteregime heerst moeten en kunnen er juist eisen worden gesteld aan de weg en de
inpassing van de weg in het landschap, zoals ook bij de A4? in Delfland is gebeurd.

Raadsel

Het is me echt een raadsel waarom de raad denkt het recht te hebben met dergelijke flut
argumenten het verkeer op de dijk, waar mensen wonen en werken, niet met 50% te
verminderen door een alternatieve ontsluiting door de polder aan te leggen.

Ik zou nou eindelijk wel eens willen weten wat daarvoor de echte redenen
zijn.

Op enig zelfstandig initiatief ten behoeve van de dijkbewoners heb ik u niet kunnen betrappen,
terwijl de dijk toch door de tijd heen het afvalputje voor het verkeer werd. Pas nadat de
dijkbewoners zich hadden georganiseerd en zich tot u heeft gewend. Overal in het dorp werden
verbeteringen aangebracht, vooral in nieuwe situaties. Maar waar geen nieuwe ontwikkelingen
plaatsvonden, u heeft het laten lopen. Toegezegde steun voor de verkiezingen, ingetrokken om aan
de coalitie mee te kunnen doen. Daar worden burgers niet blij van en het schaadt het vertrouwen in
de politiek.

Mijn vraag is, komt er nog wat van, van die verkeersvermindering van 50%.



Natuurlijk zijn (grote) bedrijven belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid van
Alblasserdam en zijn inwoners, maar niet alleen de grote, de kleine net zo goed. Natuurlijk moet het
zwaardere verkeer naar Koninklijke IHC Merwede, maar mag het andere verkeer dan s.v.p. een
andere route nemen? Het verkeer naar dat bedrijf wordt ook steeds meer in verband met “on time
levering”, het maken van bouwpakken en daarna natuurlijk weer nieuwe ontwikkelingen.

Wat is er eigenlijk op tegen om de verkeerslasten een beetje te delen? Waarom zou een heel beperkt
deel van de burgers van dit dorp alle verkeerslasten moeten blijven dragen?
Het kan allemaal, als je maar wil. Ken nie besta niet, zei mijn lieve moeder, het is wil nie.

Laat u niet inkapselen door het college van B&W en Kabinet.

U zit daar voor de vrije burgers en vertegenwoordigt die. Er is op lokaal niveau niet voor niets een
dualistisch systeem ingevoerd. Maak van uw weinige autonome bevoegdheid gebruik, die stelt al
niet veel voor vergeleken bij wat in medebewind moet worden uitgevoerd en waarbij we
bezuinigingen te verwerken krijgen, die absoluut niet in het belang zijn van de vrije burgers, wat zeg
ik schadelijk, ronduit schadelijk.

Het Kabinet legt de bezuinigingen op aan het college van B&W.
Het bestuur legt verantwoording af aan de vrije burgers, vertegenwoordigd door de gemeenteraad.

U deelt hier de lakens uit, u geeft de opdrachten aan het bestuur en niemand
anders.



2. Inbeginsel schiep God de Hemel en de Aarde
Elk schepsel zal zelf de keuze moeten doen wel of niet Gods partner te zijn
Spuugzat

Eigenlijk ben ik het spuugzat om me als vrije burger door, de Staat, de Gemeente, het
Kabinet en het college van B&W in mijn zak te laten schijten.

De Staat is een “schoft met een hoge hoed op”, leerde ik van Professor Jack Ter Heide aan de

Erasmus Universiteit in de jaren 80 van de vorige eeuw. lets om ernstig rekening mee te houden.
De Staat, de Gemeente moet je goed in de gaten houden.

In die tijd kwam er voor de burger rechtsbescherming tegen de overheid. Moest je horen, dat kon
niet. Gelukkig is het er wel gekomen, maar het moest zwaar bevochten worden.

De Staat, de Gemeente is er ten dienste van het volk, de vrije burgers en legt
verantwoording af aan de burgers. Die vrije burgers zijn er niet voor de overheid. De
overheid is in onze democratische rechtstaat verantwoording schuldig aan het volk en
heeft geen enkele bevoegdheid, om welke opdracht dan ook te geven aan die vrije
burgers.

De vrije burger, die zich aan wet en recht houdt, moet helemaal niets in

opdracht van de overheid. Geen vrijwilliger zijn, geen zzp-er , geen mantelzorger
zijn, geen onbezoldigd ambtenaar in de openbare ruimte, etc. etc. etc. zodat de overheid
het geld in de zak kan houden. Vrije burgers zijn er niet om de problemen op te lossen die
Staat, de Gemeente straffeloos hebben laten veroorzaken.

Wij, de vrije burgers van dit prachtige, welvarende, zeer rijke land en dit prachtige dorp
moeten ons vooral niet door de Staat en de Gemeente voor hun karretje laten spannen,
zoals de Staat en de Gemeente dat nu op tal van gebieden, o.a. zorg, thuiszorg, probeert
te doen en dan ook nog op een manier, die wij als vrije burgers echt helemaal niet willen .

De opgelegde bezuinigingen waarvan u, Tweede Kamer en Gemeenteraad, denkt dat u
die moet invullen en die ten koste gaan van de hulpbehoevende vrije burger hoeft u als
Tweede Kamer en Gemeenteraad helemaal niet waar te maken.

Dat moet het Kabinet en het college van B&W doen. Het Kabinet en het college van B&W
hebben net zo min als de Staat en de Gemeente de bevoegdheid om eisen te stellen aan
ons, vrije burgers. Dat De Gemeente zo dom is geweest om zich via de VNG dergelijke
opdrachten te laten geven is niet het probleem van de vrije burger en evenmin van de
Tweede Kamer en de Gemeenteraad als haar vertegenwoordiger.

Dat is echt de omgekeerde wereld.



De dagelijkse kritiek is momenteel niet van de lucht en terecht. Maar niemand weet
eigenlijk hoe hij zich teweer moet stellen, tegen als dat bezuinigingsgeweld. Wij, de vrije
burgers, voelen ons onmachtig om ertegenin te gaan.

Geheel en al onterecht.

Wij hoeven de boel niet voor onze ogen te laten afbreken. Het geldgebrek bij Staat en
Gemeente, Het Kabinet en de college’s van B&W is hun probleem.

Laten Zij dat oplossen. En laat ze daarover verantwoording afleggen aan ons, de vrije

burger en hun vertegenwoordigers volgens de Grondwet, de Tweede Kamer en de
gemeenteraden, die ons als vrije burgers vertegenwoordigen.

Staat en Gemeente, Kabinet en College van B&W hebben geen enkele

bevoegdheid om vrije burgers aan het werk te zetten, ze hebben de bevoegdheid niet
om alles voor niets te laten doen, door vrijwilligers, zzp- ers en ze hebben de bevoegdheid
niet vrouwen de dupe te laten zijn van de nieuwe taken voor gemeenten en om alles te laten
verschralen bij de organisaties die ze van te weinig geld voorzien, omdat ze het geld dat
wij, onder dwang, dat dan weer wel, bijeen hebben gebracht via de belastingen, hebben
laten verdampen.

Het is een godgeklaagd schandaal en de omgekeerde wereld.

Staat en Gemeente, Kabinet en college van B&Wproberen het wel en niet te weinig, maar
het gebeurt alleen als wij, als vrije burgers dat toelaten uit geheel misplaatste
gezagsgetrouwheid.

Het is mooi geweest.

Wij, de vrije burgers van dit prachtige, welvarende, zeer rijke land en dit prachtige dorp
doen er wijs aan zelf weer de regie te nemen over wat we graag willen en graag willen
bereiken, het heft weer in handen nemen.

Wat mensen meemaken

“Van een nicht kreeg ik deze reactie: “Ik ben het helemaal met je eens. Dit kan zo niet
doorgaan voor mensen die afhankelijk zijn en hulp hard van anderen nodig hebben. Wij
ondervinden de bezuinigingen in de zorg iedere dag. Geen deskundig personeel dat is te
duur! 1 x per week onder de douche. Heel moeilijk om in een verpleeghuis te wonen en
dan ook nog een slechte verzorging. Geen tijd voor de medemens. Johan krijgt wel bezoek
gelukkig, maar sommige mensen komen gewoon niet meer buiten! Dit kan zo niet
doorgaan. lk heb zelf een klacht ingediend. Op 10 september is er een hoorzitting. De



verdeling van het geld is niet goed, volgens mij. Er wordt bezuinigd op goed personeel.
Goed personeel wordt ontslagen en ze kunnen terug komen voor een nul uren contract.
Dat is niet motiverend dus is er veel ziekteverzuim. Dat betekent voor de bewoners veel
verschillend personeel. Dat is funest voor de bewoners en mensen die een herseninfarct
hebben gehad. Daar is rust en regelmaat voor nodig. Ik begrijp heel goed je hartekreet
zeker ook voor mensen die nog thuis wonen en afhankelijk zijn. Afhankelijk zijn is al
moeilijk genoeg! Juist dan hebben we goede zorg nodig. En dat moet vanuit Den Haag
goed geregeld worden. Dat hebben deze medemensen enorm verdiend. Na een leven van
hard werken.”

Zo mag je een hulpbehoevend creatie van de Eeuwige, een mens als jij en ik, niet
behandelen. Dat is liefdeloos en kil.

Het gaat hier om Johan, brandweerman, zoon van Gerrit en Mar Vos — Stam, Gerrit,
voormalig onderwijzer aan de christelijke school aan de Kerkstraat in Alblasserdam en
voormalig redacteur van de Klaroen, voortgekomen uit de Vrije Pers, het verzetsblad uit
WOIl, opgericht door zijn broer Jasper, mijn vader, door dik en dun gesteund door Stien
mijn moeder. Ze hielpen mee aan de verspreiding van dagblad TROUW.

Wij vinden dit niet goed, en we horen het niet goed te vinden.”

Bij Maartje Kreukniet — Bakker, de dochter van oud-raadslid en wethouder van
Alblasserdam, (bijna blind, 92, nog zelfstandig wonend aan de Vondellaan, kwam een
mevrouw van de gemeente vertellen wat haar hulp de ene week wel en de andere week
niet aan prulletjes mocht komen afstoffen. Dit vertelde ze mij tijdens een bezoekje aan
haar dit voorjaar. Ze heeft het haar door de gemeente uitgereikte boekje in de prullenbak
gegooid, waar de mevrouw van de gemeente bij was en haar gevraagd kennis te nemen
van wat ze haar heeft verteld en er vooral ook iets mee te doen.

Wie zijn er hier nou van de ratten besnuffeld?

Mijn huisarts vertelde me begin september dat hij zich ernstige zorgen maakt over de
toekomst van de thuiszorg, als die naar de gemeente gaan.

Dit moet gestopt! In ieder geval de manier zoals het nu gaat.

Het moet eerst weer over inhoud gaan, over wat nodig is en dan pas over geld. Dat is de
normale manier.

De hebzucht is de wortel van alle kwaad

De hebzucht is de wortel van alle kwaad, zegt Jezus volgens de overlevering. En reken
maar dat hij daarin gelijk heeft.



Zo niet voor de neo -liberalen (Reagan, Thatcher, en in hun kielzog Balkenende en Rutte)
en hun meelopers, die het tegenwoordig voor het zeggen lijken te hebben in dit land. Die
hebben de ondeugd hebzucht tot deugd verheven in navolging van de Amerikaanse
filosofe Ayn Rand, zelfverklaarde inspiratiebron voor Mark Rutte. Met alle
verschrikkelijke gevolgen van dien. Cumulatie van heel veel macht en geld voor weinigen
versus verarming van jouw en mijn samenleving.

De macht en het geld, politici en bedrijfsleven, verantwoordelijk voor de crisis, waarvoor
nu zo bezuinigd moet worden, lopen ongestraft rond en gaan ook nog gewoon verder.

De macht en het geld zitten bij elkaar op schoot. De belangen van politici en het bedrijfsleven
liggen vaak in het verlengde.

Dat wordt natuurlijk aan alle kanten ontkent en men weet van de prins geen kwaad, maar
de belangenverstrengeling is maar al te vaak onmiskenbaar. Dat mag niet, maar het
gebeurt wel , als wij dat als vrije burgers toelaten. Maar dat moeten we niet toelaten.
Want er zijn wetten die dat verbieden. Wettelijke procedures, die verplicht gevolgd
moeten worden. De NZA, een integere ambtenaar dood, door schuldige nalatigheid van de
leiding daar, het kostte hem veel en veel te veel moeite ,maar uiteindelijk komt het wel
aan het licht, maar niet vanzelf. Daar moet heel veel aandacht en tijd aan worden besteed,
die we beter zouden kunnen gebruiken.

Geen geld geen geld: nee dat vloeit weg als ego, macht, status, baantjes, rijkdom voor
weinigen de dienst uitmaken bij politici, leiders en leidinggevenden. De vr ije burgers
betalen. Goedwillende, zorgzame, en vaak al overbelaste burgers lijden, belangrijke
kennis verdwijnt, palliatieve nachtzorg afgeschaft,(je belt gewoon even de buurman als je
last hebt van morfine nachtmerries of terminaal delier) wetten worden opgerekt, privacy
wordt aangetast etc, etc, etc. als het aan het kabinet en het college van B&W ligt, en
mensen die zorg nodig hebben gaan tekortkomen, ja komen dat al. De overheid eist, eist,
eist eist, rupsje nooit genoeg. Ja, de “mammon” is een harde, koude god.

Maar wat zo fijn is, ze hebben niks te eisen.

Kabinet en het college van B&W hebben volgens de grondwet en de wetten van dit land
helemaal niets te eisen. De bevoegdheidsverdeling ligt totaal anders.

Als ego, macht, status, baantjes, rijkdom voor weinigen de dienst uitmaken bij politici,
leiders en leidinggevenden lijden de mensen, die goed willen doen, die hun werk goed
willen doen , wat voor anderen te doen, daaronder. Het wordt inhoudelijk armoede als het

alleen om geld gaat. Alle creativiteit verdwijnt.



De morele opgave, goed doen, goed zorgen voor elkaar als
mensenkinderen en voor de aan ons toevertrouwde leefomgeving,
DAT is de opgave, die hoort op de voorgrond!

Schone lucht, schoon water, gezond voedsel van schone grond, een
rustige woonomgeving en leven van de zon, het zijn
levensvoorwaarden en mensenrechten.

Daarvoor willen wij, als vrije burgers, de verantwoordelijkheid
nemen, individueel en gezamenlijk. Ja toch? Als de brandweer,
toch? Met passie en lef, toch? En dat hoeft niet allemaal gratis,
toch?

ledereen moet eten en drinken, wonen in een huis, werken, we
willen wel eens recreéren, bij elkaar op bezoek, een eindje fietsen,
spelen met kinderen en kleinkinderen. Dat vraagt tijd. Dat brengt
kosten met zich mee, die moeten we kunnen betalen, toch?

En daarom laten wij ons, als vrije burgers, niet door Staat en
Gemeente, Kabinet en College van B&W uit elkaar spelen, nee,
toch?

Wij leven in Nederland in een democratische rechtstaat en daarin gaat het om macht en
tegenmacht.

Formeel is dat gelukkig nog steeds goed geregeld, maar het moet materieel, inhoudelijk
gebeuren en wel volgens het boekje. Grondwet en wet- en regelgeving.

_Dat gaat niet vanzelf! Dat vraagt constante geconcentreerde aandacht, alertheid op
misstanden en onderhoud. Want voor je er erg in hebt worden de rollen omgedraaid, zoals
nu rondom je gebeurd.

En iedereen maar tv kijken, Facebooken, Twitteren, staren naar de virtuele werkelijkheid. Houd
de mensen lekker bezig met onnozele zaken, maak ze bang om er niet bij te horen, bang voor
uitsluiting bang voor aanslagen, bang voor drugs, bang voor onveiligheid, bang om voor achterlijk
te worden versleten, dan krijgen zij, de mega bedrijven en de overheid alle info, gratis, die
schaamteloos en zonder enige beperking wordt opgeslagen in the Cloud van de giga bedrijven en
uiteindelijk de NSA en de Amerikaanse Staat, zonder enige vorm van respect voor privacy. Opium
voor het volk in optima forma, brood en spelen.



Bange mensen, zijn manipuleerbare mensen. Jezus zegt volgens de overlevering: vreest niet,
niet bang zijn. Laat je niet manipuleren.

De Gouden Eeuw voor vrouwen is begonnen volgens het CBS, niets staat straks de carriere van
vrouwen nog in de weg. Er komen nu gelukkig al steeds meer hoog opgeleide, dappere vrouwen,
bijvoorbeeld artsen, die buiten het old boys network vallen, onafhankelijk zijn en die bijvoorbeeld
geen zin meer hebben om dagelijks in hun spreekkamer slecht nieuws gesprekken te voeren, met
mensen wier longen volledig kapot zijn gegaan door roken, terwijl ministers en ambtenaren zich
door de tabakslobby van bedrijven laten informeren. Dat mag niet, maar het gebeurt wel. En op
die manier laten we onszelf en onze kinderen, het liefste wat we hebben, vermoorden voor de
belangen van de tabaksindustrie industrie, die gewoon aan tafel zit in Den Haag. Dat mag niet,
maar het gebeurt wel. Kijk naar de NZA. Er moet kennelijk eerst een uiterst integere ambtenaar
dood, voor de boel daar op orde wordt gebracht. Zo worden ook tal van noodzakelijke milieu
initiatieven (statiegeld op kunststofflessen) om zeep geholpen door belangenverstrengeling van
overheid en het bedrijfsleven en vrijwiligers worden geacht gratis de rotzooi op te ruimen.
Ammehoela. Je bent echt gestoord als je het doet als onbezoldigd ambtenaar. Je doet dan gewoon
aan broodroof van mensen zonder of met weinig opleiding, daklozen en kinderen, die een
zakcentje bij elkaar scharrelen van het statiegeld, dat op kleine petflessen zou moeten zitten.

De macht en het geld zitten bij elkaar op schoot. Politici vertrekken na hun
kabinetswerk schaamteloos en of het zo hoort regelrecht naar die grote
bedrijven. Dat is handig voor die bedrijven, die hebben dan meteen weer
toegang tot de regering voor hun lobby. Zie NPO2, Nieuwsuur, 8 september
2014.

Het gebeurt ook op lokaal vlak. Ik heb een voorbeeld van mijn eigen vader Jasper Vos.

Circa 1964 werden de plannen bekend over een binnendijkse dijkverzwaring ter hoogte van
Noordenstraat / Rijzenwiel, met afbraak van alle woon- en winkelhuizen daar ten gunste van Kloos
Kinderdijk, die even verderop wilde uitbreiden. Een vriend, Jo Koutstaal, directiesecretaris bij
Smit Kinderdijk, nu Koninklijke IHC Merwede, maakte hem daar attent op. Hoogheemraadschap
en gemeente hadden “voor het gemak ?” alleen maar de grote bedrijven ingelicht. De, nog steeds
als een klok klinkende, brief met een beroep op normale, voorgeschreven publicatie en
voorbereiding heeft ervoor gezorgd, dat het uiteindelijk is gegaan zoals het in 1989 is uitgevoerd,
buitendijks. Dat betekende wel 25 jaar onzekerheid voor wat hier toen nog het winkelcentrum van
de wijk Kinderdijk was. Een kniesoor die daarop let. Een bakkertje en schoenmakertje, wie maalt
erom.

Alleen wakkere niet bange burgers, die bereid en in staat zijn hier tegenin te gaan krijgen zoiets
voor elkaar. Een tijd en aandacht dat het mijn vader heeft gekost! In de tijd die hij heeft besteed
aan het bedenken, ijsberen en typen van alle brieven en stukken had hij zijn wijn- en ambachtelijke
slijterij kunnen uitbreiden tot een zakenimperium. Het ging natuurlijk niet alleen maar over zijn
eigen pand, maar over de hele buurt.

Het is allemaal al zo oud als de wereld.



Psalm 2

1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?

Wat is de waanzin toch die zij beramen?

De groten staan gewapend tot de slag,

de machtigen der wereld spannen samen.

't Is tegen het gezag van God den HEERE

en tegen zijn gezalfde vorst gericht:

“Komt”, zeggen zij, “laat ons hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt!”

2 Die in de hemel is gezeten lacht,

want Hij is God die eeuwig blijft regeren.

Hij spot met hen die spotten met zijn macht.
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren.
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning

en hen verschrikken in zijn grimmigheid:

“Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning

op Sions berg, de berg der heiligheid.”

3 Ik roep op aarde 't woord des HEEREN uit.
Hij sprak tot mij: “Zie Ik verwek u heden.

Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit.
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden.

Zie, al het volk tot in de verste streken,

de ganse aarde geef |k in uw macht.

Gij zult het aarden vat met ijzer breken,

ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.”

4 O machtigen, o koningen, weest wijs.

Laat u gezeggen, rechters zonder rede.

Vreest God den HEER en dient Hem naar zijn eis,
verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede.

Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde

gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart

en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.

Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

Alle dingen zijn in de hand van de EEUWIGE, behalve het ontzaq voor de
EEUWIGE.

Elk schepsel zal zelf de keuze moeten doen wel of niet Gods partner te zijn

U deelt hier de lakens uit, u geeft de opdrachten aan het bestuur en niemand
anders.

ter verwerkelijking van

De morele opgave, goed doen, goed zorgen voor elkaar als mensenkinderen
en voor de aan ons toevertrouwde leefomgeving, DAT is de opgave, die hoort
op de voorgrond!



Schone lucht, schoon water, gezond voedsel van schone grond, een rustige
woonomgeving en leven van de zon, het zijn levensvoorwaarden en
mensenrechten.



