Aan: Gemeenteraad van de gemeente Alblasserdam

Alblasserdam, oktober 2020
Geachte leden van de gemeenteraad,

Met verdriet en pijn hebben wij, ondergetekenden als vertegenwoordigers van enkele Alblasserdamse
kerken, kennis genomen van het besluit van uw raad om op de zogenaamde ‘coming-out day’ van de
LHBTI-beweging de regenboogvlag te laten hijsen door de burgerlijke gemeente.

God heeft de mens geschapen. We lezen in Gods Woord: man en vrouw schiep Hij hen. Het onderscheid
tussen de twee geslachten, met de instelling van het huwelijk tussen man en vrouw als veilige en
geborgen omgeving voor seksualiteit, behoort tot de wezenlijke orde die God aan Zijn schepping
schonk. Het is de roeping van de overheid naar Gods Woord te regeren, op grond van de goede
geboden en wetten die de Heere ons in Zijn Woord schonk, en daarbij de scheppingsorde als
uitgangspunt te nemen voor haar beleid. Voor overheid en burgers geldt: God is ons aller Rechter, en
wij allen zullen eens verantwoording moeten afleggen voor Zijn rechterstoel.

Wanneer de burgerlijke gemeente van Alblasserdam het symbool van een ideologische beweging als
de LHBTI-beweging is, vanaf het gemeentehuis laat wapperen, neemt de gemeente daarmee bewust
en provocatief stelling tegen Gods wetten, en ook tegen de diepste levensovertuiging van zeer veel
Alblasserdammers.

De ideclogische LHBTI-beweging waarin in toenemende mate de ook wetenschappelijk vaststaande
verschillen tussen man en vrouw ontkend warden, neemt in de samenleving steeds agressievere
vormen aan. Ouders worden meer en meer gedrongen in een keurslijf van zogenaamde vrije keuze,
waarbij de overheid (ook middels het onderwijs) steeds diepere ingrepen doet in de vrijheid van
burgers om hun godsdienstige overtuiging naar Gods Woord te belijden en te beleven, Onder het mom
van vrijheid wordt een dwangmatige ideologie gepropageerd waarin jonge kinderen hun biologische
geslacht zouden moeten ontkennen ten gunste van een zogenaamde vrije genderexpressie. We zijn
ervan overtuigd dat deze ideologie niet alleen kerkelijke Alblasserdammers tegen de borst stuit.

We tekenen hierbij ernstig protest aan tegen het hijsen van de regenboogvlag als symbool van een on-
Bijbelse ideologie vanaf publieke gebouwen, en verzoeken u van dit voornemen af te zien.

Vanzelfsprekend zijn we graag bereid deze brief nader persoonlijk toe te lichten.

We wensen u Gods zegen toe in uw werk. Weet dat we u in onze gebeden gedenken.

Met hartelijke groet,
Geref. Gemeente Geref. Gem. in Ned. Oud Geref. Gem.  Herst. Herv. Gem. Albl.
Ds. C. Sonnevelt ds. 0.M. van der Tang ds. R. Bakker scriba P.T. Slingerland
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